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De Gucht verschalkt Dewinter !

Achterdeurtechniek van De

Gucht naar voorbeeld van

Filip Dewinter in Buitenhof te Amsterdam.

Betekom / Brussel : 26 april 2007.
Vandaag zou de Minister van Buiten-
landse Zaken Karel De Gucht zijn boek
“Pluche™ om 10.30u. in de KVS te Brussel
aan de pers voorstellen, ook de
“Premier” kwam de Open VLD rangen
versterken en Karel De Gucht, na diens
vermeende verkeersperikelen, een hart
onder de riem te steken.

Filip Dewinter heeft veel publiciteit gekregen, hield de pers geimmobiliseerd,

mogen ze in Open VLD kringen niét
vergeten, Zijzelf, afkomstig uit de hoek
van z.g. Vrijheid en Vooruitgang, zijn
de grote schuldigen van het succes van
partijen als Vlaams Belang. Een groot
deel van de kiezers is het immers beu
steeds opnieuw dezelfde prietpraat te
moeten aanhoren zonder dat er iets,
voor de kiezer voelbaar, verandert.

zelfs z6 lang dat de persconferentie over het boek ernstige vertraging opliep,
de ondemocratische streken van De Gucht speelden hem zelf parten.

Garage Leterme.

Karel De Gucht opende zijn speech met
de excuses voor zijn te laatkomen met
volgende kwinkslag : “Ik reed achter een
blauwe BMW van garage LETERME uit

Ieper en daar kwam maar geen schot in

1

Angst voor “Mestkevers”.

Voor de deur van de KVS had een
delegatie van het Vlaams Belang, onder
leiding van Filip DEWINTER, postgevat en
ze hadden een klein terrarium
meegebracht waarin een twintigtal
mestkevers zaten. De angst van De
Gucht was blijkbaar zo groot dat hij de
KVS ongezien via de achterdeur betrad.
Was het angst voor de diertjes of voor de
Vlaams Belang delegatie die hem op deze
ludieke manier wilde verwelkomen ? Een
gemiste kans voor De Gucht.

Eigenlijk deed De Gucht hetzelfde als wat
Dewinter in Amsterdam deed, daar
verschalkte hijzelf ook de pers door
studio “"De Plantage” langs de achterdeur
te ontvluchten

Monika Van Paemel.

Op de vijfde verdieping kreeg, na een
inleiding door Verhofstadt, schrijfster
Monika Van Paemel het woord. Deze
“intellectuele” dame vond het nodig om
zo ongeveer de pers te blameren voor
het succes van het Vlaams Belang. Bijna
had ze gezegd dat het aan de media
verboden is met het Belang te spreken.
Van lef gesproken en waar blijft dan de,
zogezegd, hoog in het vaandel gedragen
vrijheid van meningsuiting. Eén ding

Morsum Magnificat - Snelnieuws - 140_5_april_2007

Pluche.

Het boek Pluche, waar het om ging,
werd door De Gucht van enige
toelichting voorzien. Het is, zo zegt hij
op de achterflap, “een aanklacht tegen
het schuldig verzuim van vele politici,
journalisten en intellectuelen die de
democratische samenleving mee vorm
zouden moeten geven. Het is immers
wanneer een publieke opinie de
grenzen van het toelaatbare laat
vervagen dat partijen als Vlaams
Belang een pluche zetel wordt
aangeboden”.

Het Boek.

Het boek zelf is een aaneenschakeling
van overdenkingen van de politicus De
Gucht die probeert het grote succes
van partijen als het Vlaams Belang te
verklaren. Hiervoor houdt hij behalve
de media ook de zogenaamde
“intellectuelen” en de politici een
spiegel voor. Het is
verkiezingspropaganda en een anti
Vlaams Belang pamflet, meer moet er
niet achter gezocht worden.

Het ware misschien beter het cordon te
doorbreken en het Belang dwingen te
bewijzen wat ze kunnen. Indien
voldoende kennis, dan is het een
democratisch recht om mee te
regeren, indien onvoldoende kennis
dan zal dat snel genoeg blijken en is
men er ineens van verlost.
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