Mohammed

Alnajjar:
“Mensen helpen is leuk!”

We gaan in onze gemeente ook de internationale toer op. Zo woont
Mohammed Alnajjar met zijn vrouw en drie kinderen al drie jaar in Bete-
kom als viluchtelingen uit Palestina. Mohammed vindt dat de mensen in
Betekom en Begijnendijk hem zeer goed behandelen en daarom wilde
hij iets terug doen. Dat doet hij door zich in te zetten voor de voedselbe-
deling van het OCMW. Mohammed spreekt nog niet goed Nederlands,
maar wil de taal zo snel mogelijk leren. Daarom neemt hij deel aan
allerlei activiteiten, zoals de voedselbedeling van het CCMW. Tijdens
het interview spreken we Engels en sommige uitspraken zeggen zoveel
dat we ze in dit artikel gewoon in het Engels (met vertaling) laten staan.
Soms laten we ook zijn Nederlandse woorden staan. Zo ontstaat dik-
wijls een grappig taaltje dat we onze lezers niet willen ontnemen.

Mohammed, kan je vertellen wat je doet voor het OCMW?

Mobhammed /qfhaﬂ'ar:

"Ik rij twee keer per maand met een grote wagen naar de Veiling in Mechelen.
Daarvoor sta ik heel vroeg op. In Mechelen mogen wij de overschotten van
groenten ophalen om ze te verdelen onder mensen met financiéle moeilijkhe-
den. "It goes about (het gaat om) 'komkommiers’, ‘tomaten’, “bloemkool” and
things like that" (en dingen zoals dat). \roeger reden we met twee personen naar
de Veiling, maar sinds de coronacrisis uitbrak, rij ik alleen”

Wat gebeurt dan met de groenten?

Mobammed /‘qfnpi;far:

"Samen met enkele medewerkers verpak ik de groenten in pakketten. Die kun-
nen worden opgehaald door mensen die van het OCMW zo'n pakket krijgen. |k
hou van die dienstverlening omdat ik in contact kom met mensen en zo ook de
taal kan leren. Ik zou heel graag het Nederlands zo goed mogelijk spreken. Mijn
kinderen gaan ook in Betekom naar school. “Betekom en Begijnendijk are beau-
tiful cities with great people!” ("Betekom en Begijnendijk zijn mooie gemeenten
met fantastische mensen’),

Hoe ben je in Betekom terecht gekomen met uw gezin?

Mobammed Afhaj)r'ar:

“Wij zijn gevlucht voor de oorlog en het geweld in Palestina. Na een lange viucht
zijn we in Belgié terecht gekomen en hier worden we nu mooi ontvangen in een
appartement in Betekom. | love living here” (“Ik feef hier graag”)..

Waarom heb je beslist om vrijwilligerswerk te doen?

Mohammed Aa’hajar:

"De mensen hier zijn zo goed en vriendelijk voor mij en mijn gezin, dat ik iets
wilde terug doen. Zo ben ik bij de groenteverdeling terecht gekomen. En ik wil-
de nieuwe mensen leren kennen en ik doe het ook om de taal te leren. "When |
work, | help people and | can learn the language.” ("Wanneer ik werk, help ik men-
sen en kan ik ook de taal leren’)
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