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De Wever heeft gelijk in zijn
zienswijze over Berbers

Al vinden wij Bart De Wever een

Antwerpse dikke nek en politiek

gezien leider van een asociale

partij, betekent dat niet dat wij

de facto alles negatief vinden wat

De Wever zegt en doet. Wat zich

afspeelt is doodeenvoudig politiek

gestook van links en ultralinks en

“Het Volk” dat zich voor de kar

van sommige politici laat spannen.

Het is gewoon een weerspiegeling

van de gramschap van links die,

wegens niet verkozen, hun gram-

schap uitspuwt op de N-VA. Poli-

tiek is nu eenmaal een vuil spel en

politici zijn, over de hoofden van

“Het Volk” dat hen in het zadel

heeft gezet, alleen met zichzelf

en hun politieke tegenstanders

bezig. De overwegend “linkse”

pers wakkert het vuur aan om een

De Wever subtiel het vuur aan de

schenen te leggen en dat weet De

Wever maar al te goed.

Deze “Berber” reed gewoon rond met een auto die op

papier niet zijn eigendom was en met twee verschillende

nummerplaten. De politie van de PZ BRT zag dat niet.

MECA
Wommelgem.

Half jaren zeventig, zeg

maar veertig jaar

geleden, hebben wij als

technicus die in opdracht

van de firma Meca aan

de Rollebeekstraat te

Wommelgem technische

assistentie verleende bij

het plaatsen van

antennes, regelmatig de

hulp gekregen van een

Marokkaan “Fassi” die

daar in dienst was. Dat de

man, die toen ongeveer

twintig jaar was, niet wilde

werken, kunnen we niet

zeggen. Alhoewel quasi

ongeschoold, had hij wel

de pretentie en de lef -dat

hebben ze allemaal- om

zich als betweter op te

stellen. Voor “fijn” werk

gedroeg hij zich als een

olifant in een porseleinen

winkel en hij was niet

geschikt om assistentie te

verlenen bij het bekabelen

in de woning zelf.

Fotolassen

Later in de jaren tachtig,

hebben wij zelf

Marokkanen “Berbers” de

kans gegeven om voor

Verbeeck & C° te werken.

Daarbij ging het ook over

laswerken en werken op

hoogten. Bij de

besprekingen zouden ze

fotolasser zijn en toonden

een document uit

Marokko. Maar in de

praktijk brachten ze van

lassen  niets terecht. Ook
Erik Verbeeck 

beweerden ze bij de

sollicaties, geen

hoogtevrees te hebben,

eenmaal in dienst

genomen, bleek het ook

anders te zijn. We hebben

genoeg geduld gehad met

die mensen maar onze

ervaring leerde dat ze het

echt niet kunnen, maar

wel op de eerste rij willen

staan. Bovendien zijn ze

over het algemeen zeer

agressief, dat hebben we

later in andere dossiers

nog meer ervaren.


