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Tremelo : Niels Albert
signeert boek achter de hoek

vervolg van online artikel

Het commerciële rond Niels Albert verhuist naar gazettenwinkel

Gisteren 10 oktober 2014, was het in Tremelo verzamelen geblazen voor het “signeren” van
een boek. De plaats van het gebeuren was niet het Niels Albert supporterslokaal in het café
Volkshuis, maar de gazettenwinkel De Loft aan de Grote Bollostraat. Die locatie ligt vlak
achter de hoek van het supporterslokaal dat sinds het afhaken van Niels Albert, nagenoeg
leeg staat. De uitbaatster van het Volkshuis doolde met enkele van haar klanten, ook rond bij
de gazettenwinkel tijdens de signeersessie.

Voor de zoveelste keer is de straat afgesloten met een C3 bord. Er staat ook een E1 met
parkeerverbod van 17 - 21 u, maar dat geldt blijkbaar niet voor de geparkeerde Audi.

“Niels Albert

Recht uit

het hart”.

Dat is de titel van het 265
pagina’s tellende boek dat
Niels vrijdagavond in De
Loft aan de Grote
Bollostraat signeerde. Om
de “signature” te
bekomen moest je wel
eerst het boek aan 22,50

euro aanschaffen,
aansluitend vloeiden de
bubbels en waren er
hapjes.

Kl*ten kussen.

Eén van de aanwezigen,
een klant van café
Volkshuis, maakte met
zijn bubbelglas het
“santé” teken naar ons.
Op onze opmerking dat

wij geen glas hadden zei
Léon D. “ge kunt mijn kl*
kussen”. Op onze vraag
of Léon voor ons geen
properder werk had
repliceerde hij “de straat
likken”. Uiteraard zegt
dat heel veel over die
man en bovendien maakt
dat geen enkele indruk,
integendeel. Het geeft
vooral het intellect en het
klein burgerlijke van

Erik Verbeeck 

Tremelo aan. Het
weerspiegelt ook de
waarde van het Bestuur
waarover wij het laatste
woord nog niet
geschreven hebben. We
hebben nog enkele
interessante
onderwerpen op stapel
staan, maar moeten de
dossiers nog
bestuderen.


