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Gerolf Annemans heeft het
fractievoorzitterschap van
het Vlaams Belang vandaag in
zaal 10 van het Huis der
Parlementsleden aan Barbara
Pas overgedragen. Annemans
gaat zich meer inlaten met
het partijvoorzitterschap en
heeft met deze stap eerdere
beloften om de partij te
hervormen, te verjongen,
waar gemaakt. Eerder had
het partijbestuur beslist om
de verjonging van de partij in
te zetten en de 32 jarige
Barbara Pas als nieuwe
fractievoorzitter te
verkiezen. Gerolf Annemans
heeft 26 jaar aan het roer
gestaan en vindt dat de partij
met Pas, een radicale
verjonging  heeft ingezet.
Annemans mocht na afloop
een cartoon van Fré in
ontvangst nemen -foto-

Gerolf Annemans draagt
fractievoorzitterschap over
aan 32 jarige Barbara Pas

Brussel 25 April 2013

Cartoon van Fré, duidelijk een kolfje naar het handje van Annemans

Barbara Pas
aan het woord.

De vrouwen.

Eerst en vooral wil ik alle
Kamerleden danken voor
het vertrouwen.
Als jongste van alle
fractieleiders in dit huis zal

ik alleszins mijn uiterste
best doen om dat
vertrouwen niet te
beschamen en de nieuwe
functie van
fractievoorzitter naar
behoren te vervullen.
Ik heb niet het gevoel dat
het feit dat ik een vrouw
ben zojuist heeft
meegespeeld in uw keuze, meer p. 2

maar wil jullie er wel op
wijzen dat vanaf nu het
hele federale beleid van
onze partij, Kamer en
senaat, volledig in handen
is van vrouwen. Anke zal
het met mij eens zijn dat
dat alleen maar goed kan
gaan...

Onafhankelijk.

Wie ik zeker ook zou
willen bedanken, namens
de voltallige fractie, is
Gerolf.
Wij willen u danken voor
de deskundigheid, de
gedrevenheid en de
aangename manier ook,
waarop u onze kamer



2 Morsum Magnificat®

van p. 1

   Morsum Magnificat  15e jaargang   213-14  april 2013 Vlaams Belang Barbara Pas 2/3

fractie de
voorbije 26
jaar heeft

geleid.
Onze fractie heeft voor u
enkele attenties voorzien,
die ik u graag met een
welverdiend applaus wil
overhandigen.

Het is voor mij geen
gemakkelijke taak om als
fractievoorzitter Gerolf
Annemans op te volgen.
Vriend en vijand is het er
over eens dat Gerolf één
van de meest erudiete en
welbespraakte
parlementsleden is van de
afgelopen twee decennia.
Ik heb zelfs Vande Lanotte
en Herman De Croo dat al
horen toegeven op tv.
Zulk politiek inzicht, 26
jaar ervaring, dat kan je
niet zomaar vervangen.

Het heeft dan ook geen
zin om me voortdurend

met mijn voorganger te
vergelijken en ik hoop dus
dat dat ook niet zal
gebeuren. Ik zal het
fractievoorzitterschap
alleszins geheel in mijn
eigen stijl invullen.

Inhoudelijk zal u zich aan

geen koerswijzigingen
moeten verwachten. De
communautaire
tegenstellingen, de
immigratie-invasie, de
sociale impasse en de
straffeloosheid zijn
immers niet verdwenen in
dit land.

Zo is er, ondanks de
populariteit van
staatssecretaris Maggie
De Block, op gebied van
asiel en immigratie nog
veel werk aan de winkel.
“Haar nieuwe
terugkeerbeleid faalt. De
regering besteedt veel
geld aan een systeem dat
niet werkt”. Dat zijn niet

mijn woorden, maar wel
die van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Uit hun
jaarverslag bleek deze
week dat slechts 1 op 25
van de illegalen na een
aanhouding in ons land
terugkeert naar het land
van herkomst.

Er werden dit jaar al 7000
naturalisaties
goedgekeurd en er zijn
nog ruim 52.000 dossiers
hangende. Gisteren heeft
onze fractie, als enige,
geprotesteerd tegen het
feit dat alle andere
politieke partijen -om de
creatie van ‘nieuwe
Belgen’ versneld te laten
vooruitgaan - een advies
van de Kamerdiensten
over de problemen bij het
Parket van Brussel inzake
6.000
naturalisatiedossiers naast
zich hebben neergelegd.
De Belgenfabriek moet
ongestoord kunnen

verdergaan. Het Vlaams
Belang zal zich daar
consequent tegen blijven
verzetten.

Bovenaan mijn agenda
staat ook de zesde
staatshervorming

Vorig jaar zijn de nefaste
Vlaamse toegevingen
inzake BHV gebetonneerd
en vergrendeld.
Eerstdaags, als men het
over de verdeling van de
centen eens raakt
tenminste, zal het tweede
luik van de
staatshervorming in de
Kamer worden
besproken. Ik beloof u
opnieuw stevig
oppositiewerk.
Het Vlaams Belang kan
als enige op een
geloofwaardige manier
doorprikken dat die de
zesde staatshervorming
vooral een cosmetische
operatie is. Men schildert
het af als grote
bevoegdheidsoverdrachten
richting deelstaten, maar
de federale overheid blijft
doorgaans alle essentiële
beleidsinstrumenten in
handen houden en de
bevoegdheden worden
nog meer versnipperd.
Daar zullen wij ons in dit
huis, met alle
democratische middelen
tegen, verzetten.

Wij hebben een klaar en
duidelijk alternatief. In
tegenstelling tot alle
andere partijen die het
confederalisme
aanhangen. Ze vullen die
term allemaal anders in,
maar blijven allemaal wel
vaag en onduidelijk. Bart

meer p. 3
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Maddens
stelde
vorige

zondag nog in de 7de dag
dat “Het
confederalisme waar
N-VA voor staat is
niet meer dan een
ver gevorderd
federalisme”. De N-
Va heeft de
onafhankelijkheid in
de koelkast gezet
wegens zogenaamd
gebrek aan
draagvlak.
Wij zijn geen
draagvlaknationalisten.
Er moet niet eerst
een draagvlak zijn
vooraleer je als
politicus iets kan
nastreven. Dat is
de redenering van
een naloper. Het
Vlaams Belang
daarentegen wil
voortrekker zijn.
Het is immers de
taak van een
politieke partij om
ideeën ingang te
doen vinden. Dat
hebben we in het
verleden succesvol
gedaan en het is mijn
ambitie om ook in de
toekomst voortrekker te
blijven.

Vlaanderen.

Om een efficiënt
beleid op maat te
kunnen voeren moet
Vlaanderen integraal
en exclusief bevoegd
worden voor alle
aspecten van het
beleid op haar
grondgebied. En de
tijd dringt. Daarom
weigert het Vlaams
Belang mee te
stappen in
staatshervormingen
of andere stap-voor-
stap-strategieën. Wij
streven
ondubbelzinnig naar
de ordelijke
opdeling.

Europa.

Naast onze gekende
prioriteiten moet er
echter ook ruimte zijn
voor nieuwe klemtonen.
En dan denk ik in de
eerste plaats aan onze
kritiek op de Europese
Unie.  Wij zijn in dit
halfrond en in Vlaanderen

de enige eurokritische
stem. Vergis u niet. Het is
niet omdat PS-voorzitter
Magnette in

verkiezingsmodus eens
uithaalt naar Europa dat
de PS zich plots kritisch

zal opstellen tegenover de
EU. Net als alle andere
partijen gaan ze
kritiekloos mee in het
verhaal van een Europese
superstaat, waar wij ons
om culturele,

Barbara Pas

Anke Vandermeersch

democratische en sociaal-
economische redenen
tegen verzetten.
Om toch koste wat het

kost te proberen de euro
te redden, maakt de EU
van Europa een

transferunie naar
Belgisch model,
waarbij het
Noorden       -
economisch
sterke landen-
financieel
opdraait voor
het Zuiden
-economisch
zwakke landen-.
Vlaanderen was
reeds de
melkkoe van
België en is nu
ook die van de
EU en de euro.
Als de Europese
Unie
ondertussen één
ding bewezen
heeft, dan is het
dat meer
integratie en
meer Unie, en
dat het koste
wat het kost
vasthouden aan
de euro de

economische situatie
alleen maar erger maken.
Uit liefde voor Europa
stellen wij, als enige in
Vlaanderen, deze EU en
de euro in vraag.
Dat zijn, in een notendop,
de voornaamste

onderwerpen waar ik met
de steun van de hele
Vlaams Belang
kamerfractie het komende
jaar het verschil zal
maken.

Toch
verandering?

We hebben tijdens
de overdracht van
functie geen Filip De
Winter gezien,
wellicht zal De
Winter het begrijpen
dat hij zich niet
meer “overal” op de
voorgrond kan
plaatsen. Het is
tevens merkwaardig
dat het Vlaams
Belang toch steeds
vrouwen als
speerpunt gebruikt,
ook wijlen Marie-
Rose Morel was dat.
Deze redactie heeft
daar geen mopeite
mee voor zover de
vrouwen zich op
dezelfde wijze
gedragen als mannen

en dat is niet altijd zo.
Vrouwen maken om
carriëre te maken nogal
graag misbruik van hun
vrouwelijke attributen,
voorbeelden daarvan zijn
er genoeg.

Morsum
Magnificat.

Het blijkt dat de storm
rond Morsum Magnificat
na het artikel over het
onveilig gedrag van Filip
De Winter rond het
kunstwerk van Quinze &
Arne aan de
Leuvenseweg, is gaan
liggen. Vijf jaar werd
Morsum Magnificat van de
Vlaams Belang perslijst
verwijderd. Morsum
Magnificat heeft daar nooit
wakker van gelegen, we
hadden immers honderd
procent gelijk om die
flagrante overtreding op
het KB van 25 januari
2001 aan te kaarten,
bewijs daarvan was, dat
de arbeidsinspectie toen
ook meteen heeft
ingegrepen. Het feit dat
De Winter ons toen
belachelijk maakte is hem
zuur opgebroken. Het tij is
nu blijkbaar gekeerd.


