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www.vonheksterhorst.com schreef: 

Mijn verhaal……… 

 

Waarom ik heb besloten helemaal te breken met de sport 

 

Voor deze website verdwijnt, wil ik de werkelijke reden neerpennen 

wat er allemaal is gebeurd en hoe het zover is gekomen. Gewoon dan 

kun je het hier lezen en worden zoveel leugens en onwaarheden de kop 

ingedrukt. 

 

 

Dan kun je ook zien dat ik er echt tegen heb gevochten, om toch nog 

verder te doen maar door sommige mensen is het me onmogelijk 

gemaakt. 

 

 

Mijn verhaal is zo, ik was stilaan bezig mijn Trix af te richten en 

doordat ik in Wilsele benaderd ben door een oplichtster (die nog steeds 

mensen oplicht), ik moeite had met mijn geld terug te krijgen en de 

voorzitster die oplichtster vertrouwde, ben ik ervoor weggegaan. 

 

Na een jaar ontdekte de voorzitster de waarheid en zei tegen de 

oplichtster dat zij niet meer welkom was. 

Ik ben naar Meerhout gegaan, ik vertrouwde Eddy Moonen waar ik 

vroeger mee trainde en die ik nog steeds een heel goed persoon vind en 

met een heel goed hart. 

 

Net zoals ik heel veel respect heb voor Ronny Van Den Berghe en hem 

heem dankbaar ben voor wat hij me geleerd heb. Ronny is niet alleen 

3X een wereldkampioen maar ook een heel goed mens. 

 

 

Ik trainde in Meerhout ,ik wilde een sch1 zetten op mijn teef, ik heb 

altijd alleen speuren gedaan en grondwerk, in pakwerk had ik hulp van 

Eddy waarvoor mijn dank. 

 

Toen ik 4 maand zwanger was, is alles begonnen. De oplichtster is in 
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contact gekomen met een zogezegde journalist die vermeden wordt in 

de journalisten wereld. Hij is ook geen echte journalist, heeft een hele 

slechte reputatie en houdt zich aan geen enkele regel van de 

journalisten deontologie. Al verscheidene keren is zijn kaart afgenomen 

tot zijn frustraties toe. 

 

Toen begon de hel, zwanger en gevoelig. Met de samenwerking van 

Hissie die al mijn privégegevens doorgaf, is hij iedereen in mijn 

omgeving afgegaan. Hissie had de journalist chatloggen gegeven die ze 

expres bijgehouden had. 

 

Mijn ex belde erna in dronken toestand en verweet me van alles door 

de journalist zijn leugens. Ik was toen nog een week van mijn bevalling 

af. De dag erna belde mijn veearts die bedreigd was door die journalist 

en de dag erna kregen we te horen op mijn partner zijn werk dat die 

journalist hem in diskrediet heeft willen brengen om zijn job te 

verliezen! 

 

De laatste maand dat ik zwanger was, ben ik 36 keer gestalkt, bedreigd 

en lastig gevallen op 26 dagen, door mijn stalker en iedereen die hij 

aanmoedigde. 

 

Mijn zwangerschap was een hel, huilen, vermageren, ongerustheid over 

ons ongeboren kindje en helse stressweeën tijdens de zwangerschap, 

een prenatale depressie en erna een postnatale. Medicatie hield me 

staande. 

 

 

Dit was het begin. Allerlei artikels verschenen op zijn site. Ik was een 

duivelist, satanist, een oplichtster van de staat, ging vreemd. Hij 

stuurde controles op me af zoals het riziv, de zaak werd geseponeerd, 

zoals de rva. 

 

Daarna de clubs, die ging hij stuk per stuk af. Ik heb de bond de vvdh 

verwittigd en de clubs want die man schrijft alleen maar negatieve 

kritiek en dit wil niemand. Ook probeerde hij me overal uit te maken 

voor dierenbeul door veel leugens. Mijn dieren zijn altijd heel goed 

verzorgd! 
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Ik dacht ik heb vrienden niets is minder waard. De persoon die Flipsy 

trainde en waar ik bij Kerst nog een mand vol met biertjes en 

lekkernijen droeg, belde op 5 januari dat hij niets meer met me te 

maken wilde hebben, ik wist niet waarom. Wat had ik misdaan? 

 

Erna hoorde ik dat ze van plan waren om eerst Flipsy laten te dekken, 

zijn zoon verkondigde dat in Meerhout tegen leden, erna hoorde ik dat 

de trainer haar wilde laten steriliseren. Er gingen wilde geruchten over 

Flipsy. Nadat mijn ex er niet meer naar omzag, kocht ik ze terug na 

onze scheiding, Want de hond was van mijn ex na onze scheiding. De 

hond is NOOIT van de trainer geweest, die man is altijd betaald, in geld 

en in kleding, voor de trainingen die hij deed. Tot op de laatste euro! 

 

Dit was vuur op een stokje en hier kwamen dreigementen van vooral de 

zoon van de africhter. Hij zocht me ook op thuis en op de club waar ik 

trainde. Ik bleef er even weg en liet dit afkoelen. 

Flipsy had een baarmoeder ontsteking gehad vertelde de trainer en 

pancreas. Wel ze heeft nog 8 mooie pups gehad en geen symptomen 

laten zien van pancreas. Een teef met baarmoederontsteking kan geen 

pups meer krijgen een hond met pancreas sterft. Leugens dus 

 

Ik heb verder gedaan in Meerhout en kwam goed overeen met de leden. 

Ik heb er zekers een jaar een half getraind, de mensen vergoed om 

mogen pakwerk te doen en heb zelfs Eddy een hond Enno Von 

Heksterhorst gegeven uit vriendschap. 

 

Hier heb ik nog geen spijt van. Ik heb cadeaus gegeven voor hun 

kleinzoon. Allemaal met een goed hart en als dank, ik was er geen lid, 

voor mogen te trainen en het pakwerk. 

 

 

De nachtmerrie nu 

Ik was in Meerhout om een wedstrijd te spelen voor mijn SCH 1, 

De voorzitster van Wilsele en haar vriend Patrick Wouters die de grote 

wedstrijden speelt als pakwerker was er ook. Voor hij dronken was, 

hadden we nog een goed gesprek. 
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Ik ken Patrick al jaren. Zijn vriendin “Voorzitster” van Wilsele was al 

dronken van s’morgens. Dit is bijna op elke wedstrijd en op elke 

training. Er hebben al veel over geklaagd. 

 

Ze viel mij en mijn partner de hele dag lastig in dronken toestand, ze 

volgde me tot in de wc. Ik vertelde dat ze me moest gerust laten en dat 

ik niets meer met haar wilde te maken hebben, maar een dronken mens

luistert niet. 

 

Mijn partner vroeg uit respect om me laten te concentreren op de 

wedstrijd, ze stopte niet. Erna had ze ruzie met Patrick Wouters haar 

vriend en die verdween. Ze hebben hem terug opgebeld om haar komen 

te halen. 

 

We waren aan het vieren en ik zat over de keurmeester William van 

Londerzeel en zijn vrouw en ook mensen van het bestuur zoals de 

voorzitster van Meerhout. 

 

Patrick Wouters ging buiten, wuifde en kwam na 5 min terug binnen. Ik 

zat met mijn rug naar hem. Hij pakte me in mijn hals vast en pitste zo 

hard hij kon, zijn vingers branden in mijn huid, daarna nam hij me 

langs achter in een wurggreep en sleurde me de kantine over met stoel 

en al, 

 

Ik was in shock, ik huilde, kreeg me niet onder controle. Hij viel nog 

tweemaal aan maar mijn partner is tussen ons gaan staan, erna is pas 

een paar man in actie gekomen en hebben hem buiten gezet.  

 

Patrick Wouters was woedend en dit door wat zijn vriendin gezegd had. 

Allebei waren ze stomdronken! Hij sloeg op zijn auto en was razend. 

 

In de club Meerhout heb ik geen hulp gekregen, iedereen bleef koud op 

hun stoel zitten, en verdacht mij ervan dit uitgelokt te hebben. Eén 

persoon is komen vragen of het ging? Één !. 

 

Er is geen hulp geboden door het bestuur, geen vraag voor een dokter 

of ambulance ook geen politie, dit moest de doofpot in. Na twee weken 

hoorde ik wilde verhalen en leugens op hun club, vooral door de 
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voorzitster, en erna een telefoontje je bent niet meer welkom. Ze 

wilden geen slechte invloed op hun club! Met andere woorden de 

schone schijn ophouden! 

 

Ik heb de VVDH gecontacteerd Jeff Leirs, die was boos van wat er 

gebeurd was en ze kende de reputatie van Patrick Wouters en zijn 

vriendin en hun dronken toestanden. Erna kreeg ik het antwoord we 

wachten op het gerecht, maar als er iets normaal gebeurt grijpt men 

altijd direct in, nu niet. 

 

Dit was een agressieve aanval zonder uitlokking op een vrouw, langs 

achter beslopen door een man. Ze deden niks. 

Blijkbaar mag men veel als men pakwerker is in grote wedstrijden. 

 

De VVDH heeft geen enkele maatregel getroffen. En hun taak ook niet 

gedaan als bestuur. 

 

Na dus erna ook verder gestalkt te worden, wat dus al twee jaar bezig 

is door de journalist die mijn leven heeft afgebroken, ben ik met mijn 

kennel moeten stoppen en moeten stoppen met het leven dat ik had 

ervoor, want hij zocht iedereen op, ook op het Duitse Herders forum en 

mails naar iedereen in de honden wereld. 

 

Mijn energie was op, mensen die ik dacht die vrienden waren, waren de 

ergste die me gekwetst en gebruikt hebben. Dit moest ik ook nog 

verwerken. 

 

Tot op Kerstdag er nog een belaging bijkwam. We stonden klaar om 

naar het familie feest te gaan en de stalker herbegon, mijn energie was 

op, ik had al zoveel verloren en was al zoveel bedrogen. Ik had al veel 

in het ziekenhuis gelegen door niet kunnen eten. Ik kon niet meer, was 

een schim van mezelf. Het gerecht duurde zolang, de situatie was niet 

meer leefbaar. 

Ja toen heb ik een poging gedaan om er een eind aan te maken, ik 

geloofde niet meer in de wereld, 

 

Het was geen aandacht trekken, ik heb bij kerstnacht in levensgevaar 

gelegen een paar uur lang. 
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Ik was heel teleurgesteld door het leven en het onophoudelijk gestalk 

en gepest en getreiterdoor vrienden bedrogen te worden en gewoon 

gebruikt. 

 

Ik wilde rust…….eindelijk rust…… 

 

Vooral ook door het besef dat ik zoveel gegeven heb aan wat ik dacht 

dat vrienden waren en die mensen me juist door een hel helpen laten 

gaan….. 

 

Als ik denk aan een hond, wel dan komt mijn maag omhoog. Ik heb 

angsten gehad om buiten te komen na de agressie van Patrick Wouters. 

Het was een hele revalidatie erna voor mezelf. 

Ik probeer mijn leven te herpakken, maar de ene dag gaat het, de 

andere moeilijk. Ik heb twee dochters om voor te zorgen en een 

liefdevolle man. 

 

Iedereen mag dit lezen. Ik heb niet gevochten tegen Patrick Wouters of 

zijn Vriendin voorzitster van Wilsele, ze waren beiden stomdronken en 

dit gebeurt meer en meer. Ik heb hun niet opgezocht. 

 

 

En het bestuur had hun plicht moeten doen in Meerhout en een 

slachtoffer moeten helpen wat ze niet hebben gedaan integendeel! 

 
 
 
_________________ 
Ik denk niet dat ik wat weet, ik weet dat ik wat denk.... 
 
Tevreden over de hulp die u gekregen heeft? Op onze voorpagina 
staat een Paypal-button, waar u een donatie kan doen. 
 
Stappenplan l Voorbeeldbrieven l IP adres  
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